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BEPROEVINGEN VAN DE GELOVIGE

De HEERE beproeft de rechtvaardige. Psalm 11:5

Alle gebeurtenissen worden door Gods voorzienigheid geleid; zo verwijzen alle beproevingen in

ons leven uiteindelijk terug naar de grote Eerste Oorzaak. Elke voorzienigheid opent de deur naar

een beproeving. Zelfs onze genade heeft, net als rozen, zijn doornen. Mensen kunnen net zo goed

verdrinken in een zee van voorspoed, als in een rivier van lijden. Geen berg is te hoog en geen dal te

diep voor verleidingen; op elke weg liggen beproevingen op de loer. We worden omringd en belaagd

door gevaren, maar geen druppel regen valt zonder Gods toestemming; elke druppel heeft zijn

plaats voordat hij naar de aarde snelt. De moeilijkheden die God toestaat, zijn bedoeld om onze

genade te beproeven en te versterken, zodat de kracht van Zijn Goddelijke genade en de echtheid

van onze deugden worden getoond en vergroot. Zonder het vuur van beproeving zou je het

kostbare geloof dat je nu hebt nooit zo goed hebben leren kennen. Werelds gemak is een vijand van

geloof; het verzwakt het moedigste hart en breekt de kracht van heilige vastberadenheid. Net zoals

de tarwe nutteloos blijft zolang hij in het kaf ligt te slapen, moet ook het geloof door beproeving

worden gedorst om zijn ware waarde te tonen. Daarom is het goed dat Jehova de rechtvaardigen

beproeft, omdat dit ervoor zorgt dat hun relatie met God sterker en waardevoller wordt.

Gebed: Vader, geef mij kracht en vertrouwen om stand te houden in beproevingen. Leid mij en

vervul mij met Uw vrede, vandaag en tot in eeuwigheid. Amen.
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