BEPROEVINGEN KOMEN VAN GOD

De HEERE proeft de rechtvaardige; maar de goddeloze, en dien, die geweld liefheeft, haat Zijn ziel.
Psalm 11:5

Alle gebeurtenissen vallen onder de Voorzienigheid en bijgevolg kunnen alle beproevingen in ons
leven teruggeleid worden tot de grote eerste oorzaak. Alle voorzieningen zijn deuren voor
beproeving. Zelfs de zegeningen die we ontvangen, hebben evenals rozen hun doornen. Onze
bergen zijn niet te hoog en onze dalen zijn niet te diep voor verleidingen: op al onze wegen liggen
verzoekingen op de loer. Overal, boven en beneden, worden we omringd door gevaren. Maar geen
enkele bui valt zonder toestemming uit de dreigende wolk; iedere druppel krijgt zijn bestemming
voor hij op de aarde valt. De beproevingen die van God komen, worden ons gezonden om ons te
beproeven en te versterken. Als het meest kostbare door het vuur beproefd moet worden, zouden
wij dan aan de vuurproef ontkomen? Als de diamant op de slijpsteen geslepen moet worden, zouden
wij dan volmaakt worden zonder lijden? Wie heeft de wind bevolen op te houden te waaien omdat
we in diep water varen? Waarom zouden wij beter behandeld worden dan onze Heere? De
Eerstgeborene voelde de roede, waarom de jongere broeders dan niet? Het zou van hoogmoed
getuigen als we voor een soldaat van het kruis een zacht kussen en zijden lakens zouden kiezen.
Veel wijzer is hij die, nadat hij zich heeft onderworpen aan Gods wil, door genade leert het lijden te
aanvaarden om zo, aan de voet van het kruis, lelies te plukken, of, zoals Simson, honing in de leeuw

te vinden.
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