BEPROEVING MAAKT DE CHRISTEN OPENBAAR

En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Laat wie achter
Mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Mark. 8:34 En Jezus keek
hem aan en had hem lief, en Hij zei tegen hem: Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt

en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het kruis op en

volg Mij. Mark. 10:21 Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf

verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. Luk. 9:23

Wanneer de groene bladeren de takken van de bomen bedekken, en alles schoon is, dan kan men de
vogelnestjes niet zo gemakkelijk vinden; maar als de winter alles kaal maakt, vindt men ze reeds met
één oog. Zo wordt de Christen te midden van werkzaamheid en welvaart moeilijk onderscheiden.
Zijn verborgen leven wordt niet opgemerkt door de drukte en de drang van de aardse
zorgvuldigheden. Maar als de beproeving komt: ziekte, tegenspoed, zware verliezen in zijn gezin,
dan ontdekt men de christen duidelijk genoeg aan de lijJdzaamheid, waarmee hij die beproeving
draagt. Het ziekbed brengt de inwendige mens aan het licht; een brandend huis, een zinkend schip,
paniek op de beurs, dit alle maakt het verborgen leven bekend. In menige gelovige is de ware

Godzaligheid als een trommel, die niemand hoort, totdat hij geroerd wordt.
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