BEPROEFT DE GEESTEN

En het volk steunde op de woorden van Hizkia, de koning van Juda. 2 Kronieken 32: 8

Als er hier mensen zijn, die steunen op de woorden van een ander mens, raad ik u aan om die mens
en zijn leer volledig te leren kennen. En als u hen al helemaal kent, moet u zijn woorden nog toetsen
“aan de wet en het Woord. Want: zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen
dageraad zullen hebben.” Toets elk woord van mensen aan het woord van God. “Geliefden, gelooft
niet een iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn.” U moet een mens nooit
blindelings volgen. “Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit de hemel, u een Evangelie
verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben (uit dit Woord), die zij vervloekt.” Als iemand
met een boodschap van God tot u komt, moet u aandachtig luisteren. Met een hart dat open staat
voor onderwijs. Maar laat die boodschapper niet over uw geest heersen! “Het volk steunde op de
woorden van Hizkia, de koning van Juda.” Zij deden er goed aan, want hij was hun vertrouwen
waard. Maar als hij een heel andere koning geweest was, zouden zij zich door dit vertrouwen in de
vernieling gestort kunnen hebben. Daarom zeg ik nogmaals: let op de man waarnaar u luistert en op

de door hem gesproken woorden.
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