BEPROEFD GELOOF

En Simon antwoordde en zeide tot Hem: Meester, wij hebben de gehele nacht over gearbeid, en niet

gevangen,; doch op Uw woord zal ik het net uitwerpen. Lukas 5:5

Een kort verblijf op aarde zal de hemel nog hemelser maken. Niets maakt rust zo aangenaam als
zware arbeid. Onze gehavende wapenrusting en gezichten vol littekens zullen onze overwinning
boven nog beter illustreren als we verwelkomd worden tot de plaatsen van hen die de wereld
overwonnen hebben. We zouden niet de volle gemeenschap met Christus genieten als we niet enige
tijd hier beneden zouden hebben rondgedwaald, want Hij was gedoopt met de doop van het lijden
onder de mensen en, als we Zijn koninkrijk willen delen, moeten we met dezelfde doop gedoopt
worden. De gemeenschap met Christus is zo'n geweldige eer dat het grootste verdriet slechts een
geringe prijs is waarvoor we die verkrijgen. We moeten soms als een bedelaar aan de poort in het
gebed aanhouden tot de Koning naar buiten komt om ons onze hartenwens te verlenen. Als de
Heere een groot geloof gegeven heeft, wil Hij dat soms beproeven door de vervulling van onze
gebeden lang uit te stellen. Hij laat soms toe dat het geroep van Zijn dienstknechten als een echo
van een koperen hemel in hun oren klinkt. Onverhoorde gebeden zijn nog geen gebeden die niet
gehoord worden. Uw gebeden zullen na verloop van tijd verhoord worden. Bent u niet bereid nog
wat langer te wachten? Zal de tijd van uw Heere niet beter zijn dan uw tijd? Na verloop van tijd zal
Hij u tot uw blijdschap zeker troosten, zodat u uw zak en as kunt afleggen en het purper en fijn

linnen kunt aandoen.
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