BENT U EEN ZONDAAR?

De Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven

tot een rantsoen voor velen. Matthéts 20:28

God zal niet tweemaal straffen voor één zonde. Als God Christus gestraft heeft voor uw zonde, dan
zal Hij u niet meer straffen. Gods rechtvaardigheid kan niet tweemaal voldoening eisen, eerst van de
bloedende hand van mijn Borg, dan van de mijne. Wij kunnen ons vandaag, als wij geloven, begeven
naar Gods troon; en als ons gevraagd wordt: ‘Bent u schuldig? staande antwoorden: ‘Ja, schuldig.’
Maar als de vraag wordt gesteld: ‘Wat hebt u, dat u voor uw zonden niet gestraft zou worden?’ dan
kunnen wij antwoorden: ‘Grote God! Uw rechtvaardigheid en liefde zijn beide onze waarborgen dat
U ons niet voor onze zonden wilt straffen; want hebt U niet Christus tot zonde gemaakt in onze
plaats? Hoe zou U rechtvaardig kunnen zijn, hoe kunt U God zijn, als U, nadat U Christus, de
Plaatsbekleder, hebt gestraft, de mens zelf daarna straffen wilde?” Uw enige vraag is: ‘Stierf Christus
voor mij?’ En het enige antwoord dat wij geven kunnen, is: ‘Dit is een getrouw woord en aller
aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is, om zondaren zalig te maken.” Kunt
u uw naam onder de zondaars schrijven - niet onder degenen die zich zondaars noemen, maar zich
zondaars voelen? Kunt u daarover treuren, daarover wenen en in die gestalte genade zoeken? Bent
u een zondaar? Als u dat gevoeld, gekend en beleden hebt, dan nodig ik u uit om te geloven dat
Christus voor u stierf, omdat u een zondaar bent. En wij smeken u om u op deze onbewegelijke Rots

te werpen en eeuwige zekerheid te vinden in de Heere Jezus Christus.
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