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BEN JIJ EEN CHRISTEN?

Ben jij een Christen? In de gemeente van Waterbeach ontmoette Spurgeon allerlei soorten mensen.
Sommige, waren wel heel wonderlijk. Ik heb je al verteld over meneer Bultrug, meneer Weet-alles,
mevrouw Angsthaas en de Dame die kritiek had op alles en iedereen. Nu ga ik je iets vertellen over
een ander merkwaardig figuur. Deze man vertelde Spurgeon op een dag, dat hij precies wist
hoeveel ware gelovigen er in de kerk waren. Volgens hem, waren dat er precies vijf. De dominee
vroeg hem om hun namen te noemen. De man antwoordde: "Nou, ten eerste ikzelf", hij begon bij
zichzelf. Spurgeon viel hem in de rede "stop!" zei hij, "weet u dat wel zeker?" Hij vroeg dat omdat hij
besefte dat de man niet alleen trots op zichzelf was, maar bovendien over andere oordeelde door te
zeggen dat hij wist wie er wel of geen ware gelovigen waren.

Weet jij hoeveel echte christenen er bij jou in de straat of in het dorp wonen? Of hoeveel er zijn
onder je vrienden en in de gemeente waar je bij hoort? Natuurlijk niet. Je kunt immers niet in de
harten van mensen kijken. De Bijbel zegt 'de Heere kent degene die de Zijne zijn'. Hij weet wat wij
niet weten. Hij kent iedereen die echt op Hem vertrouwt. We moeten niet gaan bepalen hoeveel
christenen er zijn, want dat kunnen we toch niet. Het belangrijkste is ons ervan te verzekeren dat we
zelf een Christen zijn, door onze zonden aan Hem te belijden, op Jezus te vertrouwen en Hem te
volgen, de Heere smeken om dat ene nodige. Wat staat er in Psalm 81 vers 12 'Opent uwe mond,
eist van Mij vrijmoedig, op Mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt schenk Ik zo gij het smeekt, mild
en overvloedig.
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