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BEMOEDIGING

En de Heere, zeide: Simon, Simon, zie, de satan heeft ulieden zeer begeerd te ziften als de tarwe; maar

Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude. Lucas 22:31 en 32a

Hoe bemoedigend is het als wij eraan denken dat onze Verlosser voortdurend bemiddelend voor'

ons optreedt. Wanneer wij bidden, dan pleit Hij voor ons en wanneer wij niet bezig zijn met bidden,

dan is Hij bezig met onze zaak te verdedigen en door Zijn smeekbeden ons te beschermen tegen

onzichtbare gevaren. Wij weten niet half wat wij aan de gebeden van onze Zaligmaker te danken

hebben.

Wanneer wij de hemelse bergtoppen bereiken en vandaar terugzien op de gehele weg, waarlangs de

Heere, onze God, ons heeft geleid, hoezeer zullen wij dan Hem prijzen, Die voor de eeuwige troon

onze zaak heeft bepleit tegenover onze onzichtbare vijanden. „Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw

geloof niet zou ophouden".
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