BEMOEDIG MEDE-CHRISTENEN

Sterk denzelven. Deuteronomium 1:38 (SV)

God gebruikt Zijn volk om elkaar te steunen. Hij zei niet tegen een engel: “Gabrié€l, zie, Mijn
dienaar Jozua staat gereed om Mijn volk naar het land Kanaan te voeren; ga aan zijn zijde staan en
versterk hem.” God verricht geen wonderen als Zijn doelen ook op gewone wijze bereikt kunnen
worden. Gabriél zou nooit zo geschikt zijn geweest voor deze taak als Mozes zelf. De steun van een
broeder is waardevoller dan het bericht van een engel. De engel was snel en gehoorzaam, kende de
opdracht van de Heere, maar niet het hart en het karakter van het volk. Een engel had de zware
tocht nooit zelf meegemaakt, kende de vurige slangen niet, en had de woestijnreis met een koppig
volk niet doorstaan zoals Mozes dat deed. We mogen dankbaar zijn dat God meestal mensen
gebruikt om elkaar te helpen. Dit schept een echte broederband; doordat wij elkaar nodig hebben,
groeien wij uit tot €én hechte familie. Streef er zelf naar om anderen te dienen, vooral door hen aan
te moedigen. Help jonge gelovigen stap voor stap te ontdekken dat de weg soms moeilijk is, maar
wijs hen op de kracht die in God is, de zekerheid van Zijn beloften, en de vreugde van gemeenschap
met Christus. Troost wie verdriet draagt, bemoedig hen die de moed dreigen te verliezen. Spreek
op het juiste moment een woord van hoop tot wie vermoeid is, en geef degenen die bang zijn moed

om met vreugde verder te gaan.

Gebed: Vader, schenk mij vandaag de genade om mijn broeders en zusters te steunen en te
bemoedigen. En mocht ik zelf in nood verkeren, laat ook zij mij dan met liefde en kracht
ondersteunen. Geef mij kracht en wijsheid, opdat ik Uw liefde zichtbaar mag maken in hun leven.

Amen.
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