
 

Bemoedig hem

Bemoedig hem. (Deuteronomium 1:38, EV) Lees verder Hebreeën 13:17—19.

Waarom verlaat je je eigen dominee? Als ik iemand in onze gemeente zien uit een gemeente van
een andere broeder zou ik hem wel een draai om de oren willen geven zodat hij het nooit vergeet.
Waarom zou je je dominee verlaten? Als iedereen weg zou gaan, hoe ontmoedigd zou die arme man
dan zijn. Alleen omdat er iemand anders in de buurt is verlaat je je plek? Zij die van de ene
gemeente naar de andere gaan zijn voor niemand nuttig. Maar degenen die altijd op hun plaats zijn,
daar blijven en iedereen laten zien dat zij hun dominee niet zullen ontmoedigen — in tegenstelling
tot anderen die dat wel doen — zijn nuttige dienaren van God. Ze waarderen hun dominee. Als je
vaak aanwezig bent bij de gebedsbijeenkomsten, dan kun je je dominee bemoedigen. Je kunt bij de
gebedsbijeenkomst altijd vertellen hoe de kerk ervoor staat. Ik kan de preek op zondag bijna
voorspellen aan de hand van de gebedsbijeenkomst op maandag.  Als veel mensen naar het huis van
God komen en ijverig zijn, dan zal de dominee gezegend worden uit de hoogte, dat kan niet anders,
want God opent de ramen van de hemel op een gelovig gebed. Stop nooit met het bidden voor je
dominee in je binnenkamer. Lieve vrienden, als je de namen van je vader en je kinderen noemt,
noem dan ook de naam van je dominee. Geef hem een grote plaats in je hart, zowel in je
persoonlijke als in je publieke gebed. Bemoedig hem. En bemoedig hem steeds weer door hem te
laten weten dat je iets goeds ontvangen hebt.

Ter overdenking

De apostel Paulus werd erg bemoedigd door de mensen om hem heen zoals Onesiforus en Lukas (2
Timotheüs 1:16–17; 4:11). Ben jij trouw aan je dominee, of laat je hem links liggen zoals Demas en
anderen deden (2 Timotheüs 4:10,16)?
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