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BEKOORLIJK IN SCHANDE EN HEERLIJKHEID

Uw gedaante is bekoorlijk. Hooglied 2:14

Wanneer de Bijbel zegt dat Jezus “bekoorlijk” is, betekent dit dat Hij in álle opzichten volmaakt

en bewonderenswaardig is. Hoe je Hem ook beschouwt, vanuit welk perspectief of in welke situatie

dan ook, steeds opnieuw zul je de bevestiging vinden: Hij is bekoorlijk. Voordat de wereld bestond,

werd Hij als de eeuwige God door engelen geliefd en aanbeden. Als het Kind in Bethlehem, of als de

Man in Bethanië. Wandelend over de zee, of genageld aan het kruis. Liggend in het graf, dood en

begraven, of verheven op de troon, triomferend. Als Opgestane Voorloper, of als Rechter die eens

terugkomt om de wereld in gerechtigheid te oordelen. In Zijn vernedering, door mensen veracht en

bespot, maar ook in Zijn heerlijkheid, geëerd en aanbeden. Met de doornenkroon op Zijn hoofd en

de spijkers door Zijn handen, of met de sleutels van dood en hel aan Zijn zijde. Hoe en waar je Hem

ook aanschouwt, in welk moment van de eeuwigheid of geschiedenis dan ook, blijft één waarheid

overeind: Hij is bekoorlijk. In ieder aspect van Zijn wezen, in elke taak die Hij vervulde, in iedere

relatie waarin Hij stond, in elke tijd en onder alle omstandigheden, overal en altijd: bekoorlijk.
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