BEKEERT U EN GELOOFT HET EVANGELIE

Bekeert u en gelooft het Evangelie. Markus 1:15

Zich bekeren’ wil zeggen: van gezindheid veranderen. Maar dan is het wel een grondige verandering
van het verstand en van alles wat er in de geest is. Het houdt een verlichting in, een verlichting door
de Heilige Geest. Ik denk dat het een ontdekking inhoudt van de ongerechtigheid en een haat
ertegen. Zonder dat kan er nauwelijks een echte bekering zijn. De bekering is een gezegende
genade van God de Heilige Geest, en zij is volstrekt nodig tot de zaligheid. Het gebod legt zichzelf
uit. Het is absoluut zeker dat het een bekering is die volkomen past bij het geloof. Velen die zich
waarlijk bekeren, worden in de verleiding gebracht te geloven dat ze te grote zondaars zijn, en dus
geen vergeving zullen ontvangen. Dat is geen deel van hun bekering: het is zonde, een heel grote en
afschuwelijke zonde, want het is een onderwaardering van de verdienste van Christus’ bloed. Het is
een ontkenning van de betrouwbaarheid van Gods belofte, een geringschatting van de genade en de
gunst van God, Die het Evangelie heeft gezonden. God de Heilige Geest heeft nooit een mens
geleerd dat zijn zonden zo groot waren, dat ze niet vergeven konden worden, want dat zou maken
dat God de Heilige Geest een leugen leerde. Als sommigen van u gekweld worden omdat die vrees u
nooit heeft geplaagd, wees dan blij in plaats van verontrust. Ook al bent u zo zwart als de hel - Hij
kan u behouden. Het is een boosaardige leugen en een zware belediging van de hoge majesteit van
de Goddelijke liefde, als u ertoe verleid wordt te menen dat u boven de genade van God staat. Dat is

geen bekering, maar een walgelijke zonde tegen de oneindige barmhartigheid Gods.
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