BEGENADIGD IN DE GELIEFDE

Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. Efeze 1:6

Dat dit een daad van zuivere genade was, daarover kan geen twijfel bestaan, want we lezen: ‘door
welke Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde’ - dat wil zeggen: in Zijn genade. Er was in onszelf
geen enkele reden om in Christus te worden aangenomen; de reden lag in het hart van de eeuwige
Vader Zelf. Hij zal Zich ontfermen over wie Hij Zich wil ontfermen en door die wil werden wij
behouden. Dat wij aangenomen zijn, moeten we steeds weer terugvoeren tot de grote Eerste
Oorzaak. Het is alles uit genade. Het is een genadige aanneming van degenen die zonder genade
verworpen zouden zijn. Let daarop, denk over die waarheid na en verheerlijk God daarvoor. ‘In de
Geliefde’ betekent als het ware, binnen de poorten van de vrijstad. U moet binnen die vurige muur
blijven, waarvan het kruis het middelpunt is, want anders zult u niet aangenomen worden. U moet
binnen de armen van de Geliefde blijven en in het hart van Christus wonen, en dan zult u weten dat
u in de Geliefde begenadigd bent. Ter wille van Christus en omdat u bij Hem hoort, zult u door de
Vader goedgekeurd worden. Hij heeft u in een verbondsbetrekking opgenomen, zodat u met de
begunstigde apostel kunt zeggen: ‘En onze gemeenschap is waarlijk met de Vader en met Zijn Zoon

Jezus Christus.’
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