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BEGEER NEDERIG WERK

Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn. En wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd worden;

en wie zichzelven zal vernederen, die zal verhoogd worden. Mattheus 23:11-12

Als er een positie in de kerk is waar de arbeider hard zal moeten zwoegen en er geen dank voor

krijgt, neem die dan aan en wees er blij mee. Als u een dienst kunt uitvoeren die weinigen ooit zelf

zullen proberen te doen, of waarderen als die door anderen wordt uitgevoerd, doe het dan met een

heilig genoegen. Begeer nederig werk, en wanneer u het krijgt wees er dan tevreden mee om er mee

door te gaan. Er is geen grote opkomst voor de laagste plaatsen; u zult niemands plaats beroven

door het nederige werk in te nemen. Bij belangrijk en aanzienlijk werk hebben we een verkiezing

van de hele gemeenschap nodig, maar voor de allerlaagste is er geen grote ambitie nodig; kies

daarom zo'n plaats uit en omdat u vrij bent van afgunst, zult u ook een rustig geweten krijgen. Als

wij van Christus zijn, moeten wij ons vrolijk en vrijwillig in de plaatsen van de zelfopoffering begeven

en het als onze voornaamste eer beschouwen om God en de kerk te dienen op een manier die

verachtelijk is, want zo zullen wij gered worden van de farizeese geest die de lof van de mens

verlangt.
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