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BEDROEF DE HEILIGE GEEST VAN GOD NIET

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Morgen"
Bedroef de Heilige Geest van God niet.  Efeze 4 vers 30

Alles wat de gelovige heeft, moet van Christus komen, maar het komt alleen door het kanaal van de

Geest van alle genade. Omdat alle zegeningen naar ons toe komen door de Heilige Geest, kunnen

wij in gedachten, woorden of daden niets goeds doen zonder de heiligende werking van deze Geest.

Zelfs het goede zaad dat in ons gezaaid is, blijft onvruchtbaar als God niet zowel het willen als het

werken in ons tot stand brengt. Verlang je ernaar om ten goede van Jezus te spreken? Hoe kun je

het, als de Heilige Geest je tong niet aanraakt? Verlang je naar het gebed? Helaas! Wat is het gebed

een doods werk, als de Geest niet voor je pleit. Verlang je ernaar om de zonde te doden? Wil je

graag heilig zijn? Wil je jouw Meester volgen, en een hogere mate van geestelijkheid bereiken? Zou

je graag net zo ijverig voor de zaak van God zijn als de engelen? Je kunt het niet zonder de Geest.

‘Zonder Mij kun je niets doen.’ O rank van de wijnstok, je kunt geen vrucht dragen zonder het sap! O

kind van God, je hebt geen leven in jezelf, behalve het leven dat God je door Zijn Geest geeft! Laten

we Hem dan niet bedroeven of tot toorn verwekken door onze zonde. Laten we Hem niet

uitblussen, ook Zijn geringste werkingen in onze ziel niet. Laten we elke Goddelijke ingeving

bevorderen, en er klaar voor zijn om elke uitnodiging te gehoorzamen. Als de Heilige Geest echt zo

machtig is, moeten we niets zonder Hem willen ondernemen; laten we niets beginnen of

ondernemen zonder Zijn zegen af te smeken. Laten we Hem de verschuldigde hulde brengen. Laten

we onze totale zwakheid buiten Hem inzien. Laat het ons gebed zijn: ‘Open mijn hart en mijn hele

wezen voor Uw inwoning, en laat Uw Geest mij ondersteunen, als Ik U in mijn binnenste ontvangen

heb.’
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