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Weest in geen ding hezorgd

Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging
bekend worden bij God; en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen

bewaren in Christus Jezus. Fil. 4:6, 7

Geen zorg, alleen maar gebed. Geen bekommernis, maar meer vreugdevolle gemeenschap met God.
Breng uw begeerten bij de Heere van uw leven, de Bewaarder van uw ziel. Ga tot Hem met twee
delen gebed en één van welriekende lof. Bid niet twijfelend, maar dankbaar. Bedenk, dat u uw
wensen verkrijgt, en dank daarom God voor zijn genade. Hij geeft u genade, geef gij Hem dank.
Verberg niets. Laat niet toe, dat een begeerte om te liegen in uw boezem knaagt: “laat uw begeerten
bekend worden”. Wend u niet tot een mens. Ga slechts tot uw God, de Vader van Jezus, die u
liefheeft in Hem. Dit zal u de eigen vrede van God bezorgen. U zult niet in staat zijn de vrede te
verstaan, die u zult genieten. Hart en geest zullen door Christus Jezus worden gedompeld in een
zee van rust. Laat komen leven of dood, armoede, smart, lastering: u zult in Jezus wonen boven elke
dwarrelwind of donkere wolk. Zult u dan niet dit liefelijk bevel gehoorzamen? Ja, HEERE, Ik geloof u,

maar ik smeek u: kom mijn ongeloof te hulp.
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