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Gij zult mij leiden door uw raad

Gij zult mij leiden door uw raad, en daarna zult Gij mij in heerlijkheid opnemen. Psalm 73:24.

Van dag tot dag en van jaar tot jaar heeft mijn geloof vertrouwen in de wijsheid en de liefde van God,

en ik weet, dat ik niet tevergeefs zal vertrouwen. Geen goed woord van Hem heeft ooit gefaald, en

ik ben er zeker van, dat geen ervan ooit op de aarde zal vallen. Ik geef mijzelf in zijn hand om te

worden geleid. Ik weet de weg niet, die ik zou moeten kiezen: de HEERE zal mijn erfenis voor mij

kiezen. Ik heb raad en advies nodig, want mijn plichten zijn zwaar, en mijn toestand is ingewikkeld.

Ik wend mij tot de HEERE, zoals de Hogepriester oudtijds zich tot zijn Urim en Thummim wendde.

Ik geef er de voorkeur aan, de raad van de onfeilbare God te vragen, boven mijn eigen oordeel of het

advies van vrienden. Heerlijke HEERE, Gij zult mij leiden! Spoedig zal het einde komen: nog enkele

jaren, en dan moet ik uit deze wereld heengaan naar de Vader. Mijn Heere zal naast mijn bed staan.

Hij zal mij tegenkomen bij de poort van de hemel: Hij zal mij verwelkomen in het land van glorie. Ik

zal geen vreemdeling zijn in de hemel: mijn eigen God en Vader zal mij opnemen in Zijn eindeloze

gelukzaligheid.

GLORIE ZIJ HEM, DIE MIJ HIER ZAL LEIDEN,

EN MIJ DAARNA IN HEERLIJKHEID ZAL OPNEMEN.

AMEN.
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