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God met ons

God zal met ulieden wezen. Genesis 48:21

De goede oude Jakob kon niet meer met Jozef zijn, want zijn uur om te sterven was gekomen. Maar
hij verliet zijn zoon zonder angst, want hij zei met vertrouwen: ‘God zal met ulieden wezen'. Wanneer
onze geliefden of onze meest behulpzame vrienden door de dood naar huis worden geroepen,
moeten we ons troosten met de wetenschap dat de HEERE niet van ons afgeweken is, maar voor
ons leeft en voor altijd bij ons blijft. Als God bij ons is, zijn we in het beste gezelschap, ook al zijn we
arm en veracht. Als God bij ons is, hebben we voldoende kracht, want niets kan voor de HEERE
teveel zijn. Als God bij ons is, zijn we altijd veilig, want niemand kan degenen die onder Zijn schaduw
wandelen, schaden. Oh, wat een vreugde is dat! Niet alleen is God bij ons, maar Hij zal bij ons zijn.
Hij zal bij ons zijn als individu, bij ons zijn als gezin, en bij ons zijn als kerk. Is dit niet de naam van
Jezus, Immanuel - God met ons? Is dit niet het beste van alles, dat God bij ons is? Laten we dapper,
toegewijd, vreugdevol en hoopvol zijn. Onze zaak moet voorspoedig zijn, de waarheid moet winnen,
want de HEERE is met hen die bij Hem zijn. Deze hele dag mag iedere gelovige die dit boek leest van

deze heerlijke woorden genieten. Geen groter geluk is mogelijk.
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