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Veilig afgezonderd

Israél zal veilig wonen en alleen; het oog van Jakob zal gericht zijn op een land van koren en nieuwe

wijn; ja, zijn hemel zal dauw laten neerdruppelen. Deuteronomium 33:28

Hoe meer we alleen wonen, des te veiliger we zullen zijn. God zal Zijn volk van de zondaren
scheiden, Zijn oproep tot hen is: “Kom uit hun midden uit.” Een wereldse christen is geestelijk ziek.
Degenen die een akkoord met de vijanden van Christus sluit, kan met hen gerekend worden. Onze
veiligheid ligt niet in een akkoordje met de vijand, maar in het alleen zijn met onze beste Vriend. Als
we dit doen, zullen we in veiligheid wonen ondanks het sarcasme, de laster en de spot van de
wereld. We zullen veilig zijn van de schadelijke invloed van zijn ongeloof, zijn trots, zijn ijdelheid, zijn
vuilheid. God zal ons ook alleen en in veiligheid laten wonen op de dag, dat de zonden door oorlog
en hongersnood aan de landen zullen worden bezocht. De HEERE bracht Abram uit het Ur der
Chaldeeén, maar Abram stopte halverwege. Hij had geen zegen tot hij naar het land Kanaan vertrok,
en totdat hij in het land Kanain aankwam, was hij veilig alleen in het midden van vijanden. Lot was
echter niet veilig in Sodom hoewel hij daar een kring van vrienden had. Onze veiligheid ligt in

afzondering met God.
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