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Zekere voeten van geloof

De HEERE Heere is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij treden op

mijn hoogten. Habakkuk 3:19

Dit vertrouwen van de man van God is gelijk aan een belofte, want het geloof is vast overtuigd in het

doel dat God heeft. De profeet moest de diepe plaatsen van armoede en hongersnood doordringen,

maar hij ging de heuvel af zonder uit te glijden, want de HEERE hield hem staande. Soms werd hij

geroepen naar de hoge heuvels van conflicten; En hij was niet meer bang om omhoog te gaan dan

om naar beneden te gaan. Zie! De HEERE gaf hem kracht. Nee, Jehovah was Zijn kracht. Denk eraan:

de almachtige God Zelf wordt onze kracht! Merk op dat de Heer hem ook zekerheid heeft gegeven.

De hinden springen over rotsen en klippen, en missen hun steunpunt nooit. Onze Heere zal ons

genade geven om de moeilijkste paden van plicht te volgen zonder struikelen. Hij kan onze voeten

geschikt maken voor de rotsen, zodat we thuis zullen komen, wanneer we van God gescheiden

zouden zijn moesten we omkomen. Eén van deze dagen zullen we naar hogere plaatsen geroepen

worden. Daarheen zullen we klimmen, zelfs tot aan de berg Gods, naar de hoogten waar de

verheerlijkten zijn verzameld. O, welke voeten zijn het, de voeten van het geloof, waardoor we

achter de hinden van de morgen zullen klimmen op de heuvel van de HEERE!
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