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God zien

Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Matt.5:8

Reinheid, immers reinheid van hart, is het voornaamste om naar te streven. Wij moeten innerlijk

door de Geest en het Woord worden gereinigd en dan zullen wij naar buiten rein zijn door

toewijding en gehoorzaamheid. Er bestaat een nauw verband tussen de neigingen en het verstand:

als wij het kwade liefhebben, kunnen wij niet verstaan wat goed is. Als het hart onrein is, zal het oog

dof zijn. Hoe kunnen die mensen, die onheilige dingen liefhebben, een heilig God zien? Welk een

voorrecht is het hier God te zien! Een glimp van Hem is een hemel op aarde. In Christus Jezus

aanschouwen de reinen van hart de Vader. Wij zien Hem, zijn waarheid, zijn liefde, zijn bedoeling,

zijn souvereiniteit, het karakter van zijn verbond, ja, wij zien Hemzelf in Christus. Doch dit wordt

alleen verstaan als de zonde buiten het hart wordt gehouden. Alleen zij, die streven naar

godsvrucht, kunnen uitroepen:, “mijn ogen zijn gedurig op de HEERE”. De bede van Mozes: ,”ik

smeek U, toon mij uw heerlijkheid”, kan alleen aan ons worden vervuld, als wij onszelf reinigen van

alle ongerechtigheid. Wij zullen “Hem zien, gelijk Hij is” en “een ieder, die deze hoop op Hem heeft,

reinigt zichzelf’. De vreugde van de gemeenschap in het heden en de hoop op de zalige

aanschouwing zijn dringende beweegredenen voor reinheid van hart en leven. HEERE, maak ons

rein van hart, opdat wij U mogen zien!
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