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IN DE AVOND GEWEEN ’S MORGENS GEJUICH

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Morgen"
Overnacht ’s avonds het geween, ’s morgens is er gejuich. Psalm 30:6

Bevind jij je op dit moment in een nacht van beproeving? Denk dan aan de morgen. Verblijd je bij de

gedachte aan de komst van je Heere. Wees geduldig, want Hij komt op de wolken! Oefen je geduld.

De akkerbouwer moet ook wachten voor hij zijn oogst in kan zamelen. Wees geduldig! Onze Heere

heeft gezegd: ‘En zie, Ik kom spoedig, en Mijn loon is bij Mij, om een ieder te vergelden zoals zijn

werk zal zijn (Openb. 22).’  Al was je er nog nooit zo slecht aan toe als op dit moment, denk dan aan

deze regels: Op ’t langst, nog enkele jaren strijd,  En dan – de zegen voor altijd! Misschien is je hoofd

nu met doornen gekroond, maar binnenkort zul je een stralenkrans dragen. Misschien is je hand nu

met zorgen gevuld – binnenkort zal ze de snaren van de hemelse harp doen trillen. Misschien zijn je

kleren nu met stof bedekt – binnenkort zul je helemaal rein zijn. Wacht nog een korte tijd. Wat

zullen onze beproevingen en moeiten ons dan onbeduidend schijnen, als we erop terugkijken. Als

we ze nog voor ons hebben liggen, lijken ze erg groot. Maar als we eenmaal in de hemel zijn, dan

wordt ons korte verdriet opgeslokt door eeuwige vreugde.  Onze beproevingen zullen dan klein

schijnen en onze verdrukkingen maar van korte duur. Laten we moedig verder gaan. Al is de nacht

nog zo donker, de morgen breekt aan. Degenen die in de duisternis van de hel zijn neergezonken,

kunnen dit helaas niet zeggen.  Weet jij wat het betekent om in het licht van deze toekomst te

leven? Leef jij in verwachting en geniet je al bij voorbaat van de hemel?  Wat ben je gelukkig als je

zo’n zekere en troostvolle hoop hebt. Nu mag alles dan donker zijn, maar het licht zal al snel opgaan.

Nu mag je dan alleen maar beproevingen om je heen zien, binnenkort verandert dit in pure

zaligheid. Wat maakt het eigenlijk uit als het geween ’s avonds overnacht, als er ’s morgens gejuich

op volgt?
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