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APART GEZET

Waartoe ik gesteld ben een prediker, en een apostel, en een leraar der heidenen; Om welke oorzaak ik

ook deze dingen lijde, maar word niet beschaamd; want ik weet, Wien ik geloofd heb, en ik ben

verzekerd, dat Hij machtig is, mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot dien dag. Houd het

voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus

is. Bewaar het goede pand, dat u toebetrouwd is, door den Heiligen Geest, Die in ons woont. 2

Timotheus 1:11-14

Elk mens is geroepen om naar zijn beste kunnen het goede te doen, maar sommige mensen zijn

apart gezet om te werken in bijzondere omstandigheden van het christelijk werk, en ze moeten

dubbel zo voorzichtig zijn om alles in de naam van hun Meester te doen. Als een schip gestrand is

en kapot gaat, en de bemanning dreigt te vergaan, zijn we allemaal bevoegd om te doen wat we

kunnen om de schipbreukelingen te redden, maar de mannen die tot de aangewezen bemanning

van de reddingsboot behoren hebben het recht om naar voren te komen en de roeispanen te

pakken en de zee op te gaan. Ze hebben het recht om moedig de weg te wijzen in gevaar. Dus, mijn

broeders, degenen onder u die de goddelijke roeping in u hebben gevoeld, de heilige impuls die u

dwingt u te wijden aan het heil van uw medemensen, mogen het moedig en zonder

verontschuldiging doen. Uw gezag komt van Christus, want de Heilige Geest heeft u apart gezet

voor dit werk. Laat niemand u hinderen of ontmoedigen. Ga voort tot de eerste rang in

zelfverloochenende arbeid.
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