ANGLICAANSE PREDIKANTEN IN PAPISTISCHE KLEDLJ

Uit de Sword and the Trowel van 1865, door Charles Haddon Spurgeon.

. EEN MONNIK VAN DE KERK VAN ENGELAND, gekleed als pater Ignatius, en zijn gevolg! Is
het echt zover gekomen dat het monnikenleven wordt hersteld binnen een kerk die zichzelf
protestants noemt? Wie had tien jaar geleden kunnen voorzien dat dit zou gebeuren? Kun je je
voorstellen dat deze monniken altaren wijden aan Maria en de heiligen—en dat zij nog steeds
worden getolereerd binnen de gevestigde kerk? Toch is dat de werkelijkheid. Ignatius werd op een
congres van geestelijken zelfs gepresenteerd als een dienaar van de kerk en alles wat hij doet, valt
strikt binnen de regels van die kerk. Het kloosterleven is dus opnieuw ingevoerd in de Anglicaanse
kerk.

Wijj zijn hierover niet verbaasd. Het zou ons zelfs niet verbazen als er binnenkort in onze
parochiekerken openlijk hoogmissen gevierd worden, en dat er altaren voor Maria en de heiligen
binnen de communiebank worden opgericht. Dergelijke ontwikkelingen zijn legitieme uitingen van
de diepgewortelde corruptie van dat deel van het antichristelijke systeem dat dit land in zijn greep
houdt.

Wat ons wél verbaast, is dat gelovigen in Jezus Christus en evangelische christenen dit allemaal
blijven toestaan, simpelweg door verbonden te blijven aan een kerk die steeds meer richting Rome
beweegt! De roomsgezinden maken intussen de spot met hen; buitenstaanders hekelen hun
inconsequentie; veel van deze christenen voelen zich in hun hart ongemakkelijk, maar blijven toch
bij het oude vertrouwde, zonder echt te protesteren! Sommige mensen lijken wel eindeloos veel

kunnen verdragen!

We zouden onze broeders die nog steeds in deze anglicaanse denominatie vol rooms-katholieke
invloeden blijven, graag vriendelijk, maar dringend willen aanspreken. Wanneer maken jullie jezelf
los van deze duistere praktijken? Hoeveel verder moet deze corruptie gaan voor jullie afstand

nemen? Jullie dragen immers een zware verantwoordelijkheid voor de groei van deze Roomse
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invloeden, want het is jullie vcoomheid die deze beweging in stand houdt—terwijl zonder jullie
invloed de misstanden snel te groot zouden worden om nog te verdragen. Jullie belemmeren de
hervorming doordat jullie deze kwalijke ontwikkelingen beschermen! Jullie koesteren als het ware
giftige slangen onder mooie gewaden; jullie worden gebruikt als schild voor verderfelijke zaken,

totdat men jullie niet meer nodig heeft—en dan laten ze jullie vallen.

Laat je niet langer misleiden, uit liefde voor Jezus Christus je Verlosser, en uit afschuw van het
monnikenwezen en het priesterschap: kom uit hun midden, scheid je af en raak het onreine niet

aan.
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