
© Het Spurgeon Archief

Page: 1

ALZO WAREN ZIJN HANDEN GEWIS TOT DE ZON ONDERGING

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Avond"
 Alzo waren zijn handen gewis tot de zon onderging. Exodus 17:12

Mozes’ gebed was zo machtig, dat alles daarvan afhing. Mozes’ gebed deed de vijand meer afbreuk

dan het vechten van Jozua. Toch waren beide nodig. Zo moeten ook bij de zielestrijd kracht en

moed, beslistheid en gebed, dapperheid en vurigheid hun krachten verenigen en dan zal alles goed

komen. U moet worstelen met uw zonden, maar het grootste gedeelte van die worsteling moet

plaats vinden als u alleen bent met God. Een gebed als dat van Mozes houdt de Heere het

verbondsteken voor. De staf was het symbool van Gods handelen met Mozes, het symbool van Gods

regering over Israël. Leer hieruit, o biddende heilige, Gods belofte en de eed Hem voor te houden.

De Heere kan zijn eigen uitspraken niet verloochenen. Houd de staf der belofte omhoog en u zult

ontvangen wat u wilt. Mozes werd vermoeid en toen hielpen zijn vrienden hem. Als op zeker

moment uw gebed verflauwt, laat het geloof dan de ene hand ondersteunen en heilige hoop de

andere en als ons gebed dan rust op de rots van Israël, de rots van onze behoudenis, dan zullen we

volhouden en de overwinning behalen. Waak ervoor dat uw gebed niet verslapt; als zelfs Mozes dit

ervoer, wie zou er dan aan kunnen ontsnappen? Het is veel gemakkelijker om in het openbaar tegen

de zonden te strijden, dan er in het verborgen tegen te bidden. Er is wel eens gezegd, dat Jozua in

de strijd niet moe werd, maar Mozes tijdens zijn bidden wel. Hoe geestelijker de taak is, hoe

moeilijker het voor vlees en bloed is om vol te blijven houden. Laten we daarom bidden om

bijzondere kracht en moge de Geest van God, Die onze zwakheid te hulp komt en Die Mozes liet

ondersteunen, ons in staat stellen om net als hij de handen steeds omhoog te blijven houden ‘tot de

zon onderging, tot aan de avond van ons leven, tot we zullen komen tot de opgang van een betere

zon in het land waar het bidden zal overgaan in lofprijzing.
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