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ALTIJD BIJ JE

Ik zal u beslist niet verlaten. Hebreeën 13:5

Wat God belooft, is nooit slechts voor één persoon. Alles wat Hij tegen één van Zijn kinderen

zei, geldt ook voor jou. Als Hij voor één persoon een bron van levend water opent, doet Hij dat niet

om diegene alleen te laten drinken, maar zodat ieder van Zijn kinderen ervan kan putten. Of Hij Zijn

Woord nu sprak tot Abraham of Mozes maakt niet uit—Hij sprak het óók tot jou, omdat jij bij Zijn

verbond hoort. Er is geen zegen die te groot voor je is en geen genade die te ver zou reiken om jou

te bereiken. Kijk maar om je heen: naar het noorden en zuiden, naar het oosten en westen—alles

wat je daar ziet, heeft Hij je gegeven. Het land van belofte is ook jouw erfdeel. Er is geen bron van

levend water waar jij niet van mag drinken. Stroomt het land van melk en honing? Geniet ervan,

want het is ook jou toebedeeld.ees daarom moedig en durf te geloven, want God Zelf heeft beloofd:

“Ik zal je nooit verlaten en je nooit in de steek laten.” Wees vrij om Hem alles te vragen, want in die

ene belofte ligt alles besloten wat je nodig hebt. Als Hij zegt: “Ik zal je beslist niet verlaten,” betekent

dat dat geen enkele eigenschap van God ooit zal stoppen met aan jouw zijde te werken. Is Hij

almachtig? Dan zal Hij Zijn kracht tonen in jouw leven, telkens wanneer jij op Hem vertrouwt. Is Hij

liefdevol? Dan zal Hij je omringen met goedheid en genade. Alles wat God is—Zijn liefde, Zijn trouw,

Zijn kracht, Zijn genade—staat niet los van jou, maar werkt volledig voor jouw welzijn. Jij bent Zijn

kind, en Hij is jouw God.
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