ALS JE ZIWAK BENT, BEN JE TOCH STERK

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Morgen"

Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. 2 Korinthe 12 vers 9

Als je God met vrucht wilt dienen en Zijn werk goed wilt volbrengen, is een gevoel van eigen
zwakheid een eerste vereiste. Als Gods strijder in eigen kracht naar de strijd gaat, en denkt dat zijn
eigen kracht en zwaard hem de overwinning zullen geven, is de nederlaag dichtbij. God is niet bij
mensen die in eigen kracht wandelen. ‘Niet door kracht, en niet door geweld, maar door Mijn Geest,
zegt de HEERE van de legermachten.’ Als jij het verwacht van je eigen kracht, zul je terug moeten
keren, de banieren door het stof slepend. Als je God wilt dienen, moet je Hem op Zijn manier en in
Zijn kracht dienen, anders kan Hij jouw diensten niet aannemen. Wat de mens zonder Gods hulp tot
stand brengt, kan door God nooit erkend worden. De puur natuurlijke vruchten van de aarde
verwerpt Hij. Hij geeft alleen groei aan het koren dat door de hemel is gezaaid, door de genade nat
gemaakt en door de zon van de Goddelijke liefde gerijpt. God wil je leegmaken van al het jouwe,
voor Hij het Zijne in je legt; Hij wil je schuren eerst reinigen, voor Hij ze vult met het beste koren. De
rivier van God is vol water, maar geen druppel daarvan is afkomstig uit aardse bronnen. God wil niet
dat in Zijn oorlogen andere kracht gebruikt wordt, dan alleen de kracht die Hij Zelf geeft. Klaag je
over je eigen zwakheid? Vat dan weer moed, want je moet je bewust zijn van je eigen zwakheid, voor
de Heere je de overwinning kan geven. Jouw leegheid is de voorbereiding voor je vervulling en

verhoging. Als ik zwak ben, ben ik sterk; dan doet de Heere in mij Zijn werk.
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