ALS WIJ CHRISTUS MEER ZOUDEN LIEFHEBBEN

Broeders en zusters, als wij Christus meer zouden liefhebben, als wij dichter bij het kruis zouden
leven, als wij de waarde van Zijn bloed beter zouden kennen, als wij net als Hem zouden wenen over
Jeruzalem, als wij beter zouden voelen wat het betekent voor zielen om verloren te gaan en wat het
betekent voor mensen om gered te worden. Als wij ons net als Christus zouden verblijdden in het
vooruitzicht dat Hij de arbeid van Zijn ziel zou zien en verzadigd zou worden, als wij ons slechts
meer verheugden in het goddelijke besluit dat de koninkrijken van deze wereld aan Christus zullen
worden gegeven, dan ben ik er zeker van dat wij allen meer wegen en meer middelen zouden

vinden om het Evangelie van Christus te verspreiden.
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