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ALMACHT BEREKENEN?

Kunt gij de Mazzaroth voortbrengen op haar tijd, en den Wagen met zijn kinderen leiden? Weet gij de

verordeningen des hemels, of kunt gij deszelfs heerschappij op de aarde bestellen? Kunt gij uw stem tot

de wolken opheffen, opdat een overvloed van water u bedekke? Kunt gij de bliksemen uitlaten, dat zij

henenvaren, en tot u zeggen: Zie, hier zijn wij? Wie heeft de wijsheid in het binnenste gezet? Of wie

heeft den zin het verstand gegeven? Wie kan de wolken met wijsheid tellen, en wie kan de flessen des

hemels nederleggen? Job38:32-37

We willen maar al te vaak zien hoe de Heere Zijn woord zal uitvoeren. We beginnen te rekenen, net

als de discipelen, dat tweehonderd centen aan brood niet genoeg zal zijn voor de menigte, en we

kunnen niet geloven dat een paar broden en vissen, van enig nut zullen zijn onder zo velen.

Natuurlijk, als we moeten bouwen volgens de wetten van de mechanica, moeten we onze krachten

berekenen en middelen eisen die in verhouding staan tot de te produceren resultaten; maar

waarom zouden we de dunne lijn van de mechanica toepassen op de almachtige God? Nee, ik denk

dat we dat helemaal niet kunnen, want we voeren onze berekeningen nauwelijks correct uit met

betrekking tot de werking van de Heere; als we dat wel deden, zouden we moeten uitrekenen dat

gezien de almacht er geen moeilijkheden meer zijn, ja dat alle onmogelijkheden zelfs verdwenen

zijn. Als de Heere inderdaad almachtig is, hoe durven we dan te twijfelen aan de wegen en

middelen? Manieren en middelen zijn Zijn zaak en geen van de onze, en bij Hem kan zo'n vraag

nooit opkomen.
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