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ALLES AAN HEM IS BEGEERLIJK

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Morgen"
Alles aan Hem is geheel en al begeerlijk. Hooglied 5 vers 16

De schoonheid van de Heere Jezus stijgt overal bovenuit. Alles aan Hem is begeerlijk. Hij is het

voorwerp van de warmste liefde van Zijn volk, en daarom kunnen zij met recht het gouden woord

‘begeerlijk’ gebruiken om Hem te omschrijven. Zij hebben Hem lief omdat Hij innerlijk zo volmaakt

is. Laten de volgelingen van de Heere Jezus Zijn lippen eens aandachtig bezien. ‘Zijn lippen zijn als

lelies; Zijn gehemelte is een en al zoetheid.’  Gaan onze harten niet branden als Hij met ons spreekt?

Aanbidders van Immanuël, zie Zijn hoofd eens. Het is van het fijnste goud. Hoe kostbaar Zijn Gods

gedachten voor ons!  De liefde maakt onze aanbidding zoet, als wij voor Hem neerknielen. ’Zijn

gedaante is als de Libanon, uitgelezen als de ceders.’  Al Zijn eigenschappen zijn aantrekkelijk. Zijn

hele Persoon is doortrokken van de reuk van Zijn heerlijke olie. Daarom hebben de meisjes Hem

lief.  Is er eigenlijk wel een lichaamsdeel aan Zijn heerlijke Lichaam dat niet aantrekkelijk is? Is er wel

een gedeelte van Zijn Persoon, dat niet als een sterke magneet op onze zielen werkt?  Is er wel een

ambt dat Hij bekleedt, dat ons niet als een sterk koord aan Zijn hart verbindt?  Onze liefde is als een

zegel, dat niet alleen op Zijn liefdeshart, maar ook op Zijn sterke arm is gelegd. Er is geen enkel deel

van Hem, waarop onze liefde zich niet richt. Wij zalven Zijn hele Persoon met de liefelijke nardus

van onze vurige liefde. Wij willen Zijn hele leven navolgen en Zijn karakter tot het onze maken. In

ieder ander schepsel ontdekken wij wel gebreken. Maar in Hem is niets dan volmaaktheid. De beste

van de uitverkoren heiligen heeft vlekken op zijn kleren en rimpels op zijn voorhoofd, maar aan

Hem vinden we alleen maar liefelijkheid. Elke aardse zon heeft haar vlekken, en onze prachtige

wereld kent haar woestijnen. Maar aan Christus Jezus vinden wij alleen maar zuiver goud, licht

zonder duisternis en onbewolkte heerlijkheid. Alles aan Hem is geheel en al begeerlijk!
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