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ALLEEN WANDELT WAARDIG HET EVANGELIE VAN CHRISTUS

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Avond"
Alleen wandelt waardig het Evangelie van Christus. Filippensen 1:27

Het woord "wandelt" duidt niet alleen aan onze gesprekken en onze omgang met elkander, maar
ons gehele leven en gedrag in de wereld. Het Griekse woord betekent: de daden en voorrechten
van het burgerschap; dus wordt ons geboden onze daden, als burgers van het nieuwe Jeruzalem, te
doen beantwoorden aan het Evangelie van Christus. Hoe zal die wandel dus zijn? Ten eerste, het
Evangelie is zeer eenvoudig. Christenen moeten dus eenvoudig zijn in hun gewoonten. In onze wijze
van doen, onze woorden, onze kleding, ons gehele gedrag moet die eenvoudigheid heersen, die de
kern is der schoonheid. Het Evangelie is bij uitnemendheid waar; het is goud zonder schuim; en het
leven van de Christen heeft glans noch waarde zonder het kleinood van de waarheid. Het Evangelie
is niet vreesachtig, en verkondigt de waarheid zonder schroom, of de mensen haar liefhebben of
niet; wij moeten even getrouw en moedig zijn. Maar het Evangelie is ook zeer vriendelijk. Merk deze
geest op in zijn Stichter: "Hij zal het geknakte riet niet verbreken." Sommige belijders van het
Evangelie zijn zo scherp als een doornhaag; zulke mensen gelijken niet op Jezus. Laat ons anderen
trachten te winnen door zachtmoedigheid in onze woorden en daden. Het Evangelie ademt liefde.
Het is de boodschap van de God der liefde aan een verloren en gevallen geslacht. Christus’ laatste
bevel aan zijn discipelen was: "Hebt elkander lief." O, dat wij meer waren, hartelijke liefde en
eensgezindheid met alle gelovigen, meer teder medelijden met de zielen der slechtsten en
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laagsten onder de mensen voelden! Wij moeten niet vergeten, dat het Evangelie van Christus heilig
is. Het verontschuldigt de zonde nooit; het schenkt vergiffenis, maar slechts door een zoenoffer.
Indien ons leven overeenkomstig het Evangelie zal zijn, moeten wij niet slechts grove zonden
vlieden, maar alles wat onze volkomen gelijkvormigheid aan Christus verhinderen zou. Om
zijnentwil, om ons zelfs wil, om andermans wil, moeten wij ernaar streven, dat onze wandel dagelijks
meer zij "waardig het Evangelie van Christus." 
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