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ALLEEN MET GOD

Immers zal bij U een wees ontfermd worden. Hos. 14:4

Dit is een uitnemende reden om alle ander vertrouwen terzijde te stellen en te bouwen op de

HEERE alleen. Wanneer een kind zonder zijn natuurlijke beschermer wordt achtergelaten, bemoeit

God zich ermee en wordt zijn Bewaker: zo ook mag iemand, wanneer hij alles om op te vertrouwen

heeft verloren, zich toevertrouwen aan de levende God en in Hem alles vinden wat hij nodig heeft.

Wezen worden aan het vaderschap van God toevertrouwd, en Hij zorgt voor hen. De schrijver van

deze bladzijden weet wat het is, te vertrouwen op de ontblote arm van God en hij legt er graag

getuigenis van af, dat geen vertrouwen zo goed door de feiten wordt bekrachtigd, of zo zeker wordt

beloond door resultaten, als het vertrouwen op de onzichtbare, maar eeuwig levende God.

Sommige kinderen, die een vader hebben, zijn er met hem niet beter aan toe, maar de vaderlozen

zijn rijk met God. Het is beter God te hebben, en geen andere vriend, dan alle beschermers op de

aarde en geen God. Beroofd te worden van het schepsel is smartelijk, maar zolang de HEERE voor

ons de bron van ontferming blijft, zijn wij waarlijk geen wezen. Laten vaderloze kinderen pleiten op

het liefelijke woord voor deze morgen, en laten allen, die van zichtbare ondersteuning zijn beroofd,

hetzelfde doen. HEERE, laat mij ontferming vinden bij U! Hoe behoeftiger en hulpelozer ik ben, des

te meer doe ik in vertrouwen een beroep op Uw liefhebbend hart.
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