ALLE OGEN ZIJN OP CHRISTUS GERICHT

Er is één grote gebeurtenis, die elke dag meer bewondering aantrekt dan de zon, de maan en de
sterren. Die gebeurtenis is de dood van onze Heere Jezus Christus. Daarop waren de ogen van alle
heiligen die voor de christelijke jaartelling leefden, altijd gericht; en achterwaarts, door de duizend
jaren van de geschiedenis heen, kijken de ogen van alle moderne heiligen. In de hemel staren de
engelen voortdurend naar Christus. "De apostel zegt: "In welke dingen de engelen begerig zijn in te
zien. Op Christus zijn de ogen van de verlosten onophoudelijk gericht; en duizenden pelgrims, door

deze wereld van tranen, hebben geen hoger doel voor hun geloof.

© Het Spurgeon Archief

Page: 1



© Het Spurgeon Archief

Page: 2



