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AL WAT DE VADER GEEFT, ZAL TOT MIJ KOMEN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Avond"
Al wat de Vader geeft, zal tot Mij komen. Johannes 6:37

Deze uitspraak bevat de leer van de verkiezing, de Vader heeft er enigen aan Christus gegeven. Zij

bevat de leer van de onweerstaanbare roeping; deze, die gegeven zijn, zullen en moeten komen; hoe

sterk zij er zich ook tegen mogen verzetten, zij zullen toch uit de duisternis tot Gods wonderbaar

licht gebracht worden. Zij leert ons de noodzakelijkheid van het geloof; want zelfs zij, die aan

Christus gegeven zijn, worden niet zalig, tenzij zij tot Jezus komen.  Ook moeten zij komen, daar er

geen andere weg naar de hemel is dan door de deur: Christus Jezus. Al wat de Vader aan de

Verlosser geeft, moet tot Hem komen, daarom kan niemand in de hemel komen, dan door Christus

alleen. O! welk een kracht en majesteit ligt er in die woorden: zal komen. Hij zegt niet: zij hebben de

macht om te komen, of: Zij kunnen komen, indien zij willen, maar "zij zullen komen. "De Heere Jezus

laat, door zijn dienaren, door zijn woord en door zijn Geest de zondaren zacht en liefderijk dringen

om te komen en deel te nemen aan zijn bruiloftsmaal. En dit doet Hij, niet door enig geweld tegen

des mensen vrijen wil, maar door de kracht van zijn genade. Ik kan invloed uitoefenen op de wil van

een ander, terwijl die andere toch geheel vrij blijft; omdat de dwang uitgeoefend wordt op een wijze,

die met de wetten van de menselijke geest overeenstemt. De Heere Jezus weet door

onweerstaanbare redenen, tot het verstand gericht, door een krachtig beroep op de genegenheden,

en door de geheimzinnige invloed van zijn Heiligen Geest, die de gehele ziel doorwerkt, de gehele

mens zodanig te onderwerpen, dat, evenals hij eens weerspannig was, hij thans blijmoedig bukt

onder zijn bestuur, overwonnen door de macht van de liefde. Maar hoe zullen zij gekend worden,

die God uitverkoren heeft? Door deze uitkomst: dat zij Christus gewillig en blijmoedig aannemen, en

met een eenvoudig en oprecht geloof tot hem komen, zich op Hem, als op hun enig heil en al hun

begeren, verlatende. Lezer, zijt gij alzo tot Jezus gekomen? 
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