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NIET MEER KLAGEN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Morgen"
Al de Israëlieten morden. Numeri 14:2

Vandaag zijn er onder de christenen net zo goed mopperaars als er vroeger onder het volk van

Israël waren. Er zijn christenen die zich verzetten tegen de gesel, als die hen toebedeeld wordt. Zij

vragen: ‘Waarom word ik op deze manier beproefd? Wat heb ik gedaan om op deze manier gestraft

te worden?’ Mopperaar, als dit jouw woorden zijn, heb ik je iets te zeggen. Waarom mopper je op je

hemelse Vader? Kan Hij je ooit harder behandelen dan je verdiend hebt? Bedenk eens wat voor een

opstandeling je vroeger was. Hij heeft je toch vergeven! En als Hij het in Zijn wijsheid nu nodig acht

om je te tuchtigen, hoef je jezelf niet te beklagen. Als je het goed bekijkt, ben je toch nog niet zo

zwaar gestraft als je zonden het zouden verdienen? Kijk eens naar je zondige aard, die je met je

meedraagt; verwonder je jezelf dan nog, dat de gesel nodig is om die eruit te rukken? Beoordeel

jezelf eens, en zie dan eens hoeveel schuim er tussen het goud zit; vind je het vuur te heet om je van

dit schuim te zuiveren? Laat jouw trotse geest niet zien, dat je hart nog niet helemaal geheiligd is? Is

dit gemopper niet in strijd met de onderworpen natuur van Gods kinderen? Is deze straf niet

noodzakelijk? Als je dan wilt mopperen over deze beproeving, neem jezelf dan in acht, want met

mopperaars loopt het niet goed af. God straft Zijn kinderen altijd twee keer, als zij de eerste slag

niet met geduld dragen. Maar weet één ding: ‘Want niet van harte verdrukt Hij en bedroeft Hij

mensenkinderen (Klaagliederen 3).’ Al Zijn onderwijzingen stuurt Hij in liefde, om je te reinigen en je

dichter naar Zich toe te trekken. Hij zal je zeker helpen om de beproeving met onderwerping te

dragen, als je in staat bent om in deze situatie de hand van je Vader te herkennen. ‘Want de Heere

bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt,

behandelt God u als kinderen (Hebreeën 12).’ ‘En mor niet, zoals ook sommigen van hen gemord

hebben en omgekomen zijn door de verderver (1 Korinthe 10).
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