AL DIE DINGEN MOETEN GEBEUREN

Er waren ... enigen bij Hem, die Hem berichtten over de Galileeérs van wie Pilatus het bloed met hun
offers vermengd had. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Denkt u dat deze Galileeérs grotere
zondaars zijn geweest dan alle andere Galileeérs, omdat zij zulke dingen geleden hebben? ... Of die
achttien, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt u dat zij meer schuld

hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen?(Lukas 13:1—4) Lees verder Job 1:1—22.

Als er geen spoorwegen gebouwd waren, zouden er nog steeds plotseling mensen sterven en
vreselijke ongelukken gebeuren. Als we lezen van de ongelukken en rampen die onze voorouders
hebben opgeschreven, dan komen we er achter dat een oude postkoets net zo goed levens roofde
als een snelle trein. Er waren toen net zo veel poorten naar het dodenrijk als nu. De wegen naar de
dood waren net zo hoog en stijl en ze werden bewandeld door net zo'n menigte als in onze

tijd. Twijfel je daaraan? Laat me je naar de tekst verwijzen die je net gelezen hebt. Denk aan de
achttien mensen op wie de toren van Siloam viel. Geen aanrijding verpletterde hen, maar een slecht
gebouwde toren. Een muur die door de storm omver werd geblazen kon op achttien mensen
tegelijk vallen zodat ze vergingen. Of nog erger, een tiran, die de levens van de mensen in handen
had, kon aanbidders plotseling aanvallen en hun bloed vermengen met het bloed van de stieren die
ze opofferden. Denk daarom niet dat God tegenwoordig harder met ons omgaat dan vroeger. Denk
niet dat Gods voorzienigheid verzwakt is. Er waren altijd plotselinge sterfgevallen, en die zullen er
hier altijd zijn. Er waren altijd seizoenen waarin de wolven van de dood in hongerige roedels op
jacht gingen. Tot het einde van dit tijdperk zal de laatste vijand zijn feesten geven en de wormen
voeden met het vlees van mensen. Wordt daarom niet terneergeslagen door een plotselinge angst,
en wordt niet onrustig van deze rampen. Doe daarom wat je moet doen, en als je geroepen wordt
om het veld van de dood over te steken, doe dat dan, doe het moedig! God heeft de wereld niet

losgelaten. Hij heeft het roer van dit grote schip niet losgelaten.

Hij is het die nog altijd heerst
En alles dient Zijn macht

't is zuiver zegen wat Hij doet
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Hij leidt ons naar het licht
Ter overdenking

We kunnen verkeerde conclusies trekken uit recente rampen. Er zullen rampen zijn voor Jezus’
wederkomst, maar Jezus zegt, “U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word
niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.” In de dagen

van Spurgeon werd de wederkomst verwacht in het jaar 1866.

Preek 408, 8 september 1861
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