
 

Al de dagen van zijn leven

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Morgen”

 En wat betreft zijn levensonderhoud: een voortdurend levensonderhoud werd hem door de koning
verstrekt, een dagelijkse hoeveelheid, al de dagen van zijn leven. 2 Koningen 25 vers 30

Jojachin werd niet bij het paleis van koning Nebukadnezar weggestuurd met een voorraad waar hij
maanden mee vooruit kon, maar hij ontving elke dag wat hij voor die dag nodig had. Daarom
kunnen we hem heel goed vergelijken met de kinderen van God. Alles wat wij echt nodig hebben, is
ons dagelijkse deel. We hoeven nu nog geen voorraad voor morgen aan te leggen; die dag is nog
niet aangebroken en de behoeften van die dag zijn nu nog ongeboren. De dorst die wij misschien in
de maand juni zullen lijden, hoeft in februari nog niet gestild te worden, want wij voelen die nu nog
niet. Als wij iedere dag datgene krijgen wat we op die dag nodig hebben, zullen we nooit tekort
komen. Wij hebben niet meer nodig dan datgene wat wij op één dag kunnen gebruiken. Wij kunnen
niet meer eten, drinken of dragen, dan dat wat wij dagelijks nodig hebben aan voedsel en kleding.
Als we teveel krijgen, moeten we er ook weer voor zorgen en zijn we bang dat we bestolen worden.
Een stok kan een reiziger helpen tijdens zijn reis, maar een hele bundel stokken meedragen, is een
zware last. Een dagelijkse hoeveelheid mogen wij van God verwachten, maar wanneer wij meer dan
‘genoeg’ van God vragen, getuigt dit van grote ondankbaarheid. Als onze Vader ons niet meer
geeft dan dit dagelijkse deel, moeten wij hier tevreden mee zijn. Ons lot is hetzelfde als dat van
Jojachin. Wij kunnen er zeker van zijn dat de Koning ons het benodigde deel genadig zal geven, tot
in eeuwigheid! Wat een reden tot dankbaarheid. Wij hebben iedere dag nieuwe genade nodig. We
hebben geen kracht op voorraad. Elke dag hebben wij hulp van boven nodig. Laten wij die dan ook
zoeken. We mogen er zeker van zijn dat ons dagelijkse deel voor ons is weggelegd. In Gods Woord,
door de prediking, in overdenking en meditatie, in het gebed en in het wachten op God krijgen wij
nieuwe kracht. In Jezus wordt alles wat wij nodig hebben, bewaard. Blijf niet hongerig doorleven,
want het dagelijkse genadebrood ligt op de tafel van Gods barmhartigheid!
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