AFSCHEIDEN VAN DE WERELD

Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein

is, en Ik zal u aannemen. 2 Korinthe 6:17

Door ons van de wereld af te scheiden en de Heere te volgen, komen we onder de goddelijke zorg
en bescherming. Hoe wonderlijk werd Abram voor het kwaad bewaard! Jehova was zijn schild. Hij
was te midden van vijanden een vreemdeling, maar ze deden hem niets; er heerste vrees onder hen,
want Jehova had gezegd: ‘Tast Mijn gezalfden niet aan en doe Mijn profeten geen kwaad.” Waar een
ware heilige ook gaat, de Heere legt alle machten van de natuur Zijn geboden op, en alle engelen
van de hemel zullen voor hem zorgen. Toen Abram rust had, zegende God hem in alle dingen en als
hij ten strijde trok, gaf God hem de overwinning over zijn vijanden. Als wij met God zijn, is God met
ons. Als Gods wil onze blijdschap is, dan is Gods zorg onze erfenis. Zo is het niet met u allen, nee, zo
is het zelfs niet met u allen die zich christen noemen; maar dit geldt voor allen die zich aan Gods
Woord houden, en de wil, de geest, het geloof en het voorbeeld van Zijn dierbare Zoon volgen. O,
geliefden, laten we daarnaar streven! Laten we ons voornemen Gods wil zo volmaakt mogelijk te

doen, want dan zullen we in stilheid bij God wonen.
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