AFHANKELLIJK VAN GOD

Vertrouw op Hem te allen tijde. Psalm 62:

Geloof is net zo belangrijk in ons dagelijks leven als in ons geestelijk leven; we moeten op God
vertrouwen voor onze aardse zorgen e€n onze hemelse zaken. Alleen door op God te leren
vertrouwen voor alles wat we dagelijks nodig hebben, kunnen we boven de wereld staan. We mogen
niet lui zijn; dat zou betekenen dat we niet op God vertrouwen, maar op de duivel, die de vader van
luiheid is. We kunnen niet onvoorzichtig of overhaast zijn; dat zou betekenen dat we op het toeval
vertrouwen en niet op de Levende God, Die alles in wijsheid ordent en bestuurt. We moeten altijd
voorzichtig en oprecht handelen en ons eenvoudigweg volledig op de Heere verlaten. Als je op God
vertrouwt, hoef je niet te treuren omdat je zondige middelen hebt gebruikt om rijk te worden. Dien
God met integriteit, en als je geen succes hebt, rust er tenminste geen zonde op je geweten. Als je
op God vertrouwt, maak je je niet schuldig aan tegenstrijdigheid. Wees een man met levendige
principes in je hart; buig nooit voor de wisselende gewoonten van wereldse wijsheid. Wandel met
vaste tred op je pad van integriteit en laat zien dat je onoverwinnelijk sterk bent in de kracht die
alleen het vertrouwen in God kan geven. Je hart zal vastberaden zijn, vertrouwend op de Heere. Er
is geen gezegender manier van leven dan een leven van afhankelijkheid van een God die Zijn
verbond nakomt. We hebben geen zorgen, want Hij zorgt voor ons; we hebben geen lasten, omdat

we onze lasten op de Heere werpen.

Gebed: Heere, help me om op U te blijven vertrouwen, zelfs als het pad onzeker is en de last zwaar.
Vul mijn hart met Uw vrede en kracht, zodat ik moedig en standvastig in Uw liefde kan wandelen.

Amen.
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