AANHOUDEND GEBED

Toen zei Mozes: Toon mij toch Uw heerlijkheid! Exodus 33:18

Kijk ook eens naar het dertiende vers in dit hoofdstuk, waar Mozes tot God spreekt: “Nu dan, als
ik dan genade heb gevonden in Uw ogen, maak mij toch Uw weg bekend.” Mozes vroeg eerst om een
kleinere gunst, voordat hij om de grotere vroeg. Hij wilde eerst Gods weg zien, voordat hij bad om
Zijn heerlijkheid te aanschouwen. Dit is de ware manier van bidden. Wees niet tevreden met de
antwoorden uit het verleden, maar verdubbel je verzoek en vraag opnieuw. Niets behaagt God meer
dan wanneer een zondaar terugkomt met een verzoek dat groter is dan voorheen: “Heere, U hebt
mij de vorige keer verhoord, en nu kom ik opnieuw.” Geloof is een machtige gave die steeds sterker
wordt door wat het gevoed krijgt. Wanneer God een gebed voor één iets verhoord, zal het geloof
om twee dingen vragen. Heeft God die twee gegeven, dan groeit het geloof en vraagt het om nog
veel meer, soms zelfs om zes. Geloof kan zelfs de muren van de hemel beklimmen. Het is een
enorme kracht die bergen bij de wortels losrukt, ze verplaatst en vol vertrouwen opstijgt naar de
troon met grote verzoeken - wetende dat het nooit zal worden afgewezen. De meesten van ons zijn
te terughoudend om steeds opnieuw tot God te naderen. Zodra ons gebed verhoord is, gaan we
vaak weg, terwijl we juist telkens weer zouden moeten terugkomen — elke keer met een groter en
dieper verlangen. Laat je gebeden daarom steeds rijker en uitgebreider worden. Vraag om tien
dingen, en wanneer God die schenkt, durf dan om duizend te vragen. Blijf volharden in gebed,
totdat je zo sterk in je geloof bent gegroeid dat je hetzelfde moedige verzoek durft uit te spreken als

Mozes: “Toon mij toch Uw heerlijkheid!”
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