AANHOUDEN IN HET GEBED

Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen

verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Hebreeén 4:16

Christus blijft nooit lang bij zwijgzame zielen; als er niet tot Hem geroepen wordt, vertrekt Hij. Wat
een geweldige invloed heeft het gebed op onze gemeenschap met Jezus! We kunnen het ene altijd
meten aan het andere. Degenen die voortdurend bij de vriendelijke Middelaar verblijven, bidden het
vurigst en het meest aanhoudend, terwijl anderzijds die het hardst in de gebeden worstelen, de
engel het langst vast zullen blijven houden. Jozua’s stem zette de zon aan de hemel een paar uur stil
in haar omloop, maar de stem van het gebed kan de Zon der gerechtigheid voor maanden en jaren
vasthouden. Soldaat van het kruis, het uur komt waarop de bazuin van de overwinning door de hele
wereld gehoord zal worden. De strijd tegen de vijand zal spoedig gestreden zijn; de zwaarden van de
machtigen zullen spoedig ingeleverd moeten worden bij de Heere der heren. Wat dan, soldaat van
het kruis, zou u willen dat er op de dag der overwinning gezegd zal worden dat u op de dag van de
strijd de strijd de rug toekeerde? Wilt u niet deelnemen aan de strijd opdat u ook zult delen in de
overwinning? Als u in het heetst van de strijd komt, deinst u dan terug? U zult een grote

overwinning vieren als u in het heetst van de strijd staande bent gebleven.
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