AANGENOMEN IN DE GELIEFDE

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle
geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons voor de grondlegging van de
wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij
heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf,
overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij

ons begenadigd heeft in de Geliefde. Efeze 1:3-6

Wat een voorrecht voor jou! Ja, het betekent dat je aangenomen en rechtvaardig bent voor
God, maar het woord ‘aangenomen’ gaat in het Grieks zelfs nog verder. Het zegt dat jij het voorwerp
bent van Goddelijke welwillendheid, ja, zelfs van Goddelijke vreugde. Hoe wonderlijk is het dat jij en
ik, sterfelijke zondaars, het voorwerp mogen zijn van Gods liefde! Maar dat geldt alleen in de
Geliefde. Dus, gelovige, verheug je hierin: in jezelf is niets te vinden waardoor God je zou aannemen.
Maar richt je blik op Christus, en je zult ontdekken dat in Hem alles aanwezig is om jou aan te
nemen. Je zonden drukken zwaar op je, maar God heeft ze achter Zijn rug geworpen—je bent
aangenomen in de Rechtvaardige. Je moet strijden tegen je verdorvenheid en worstelen met
verleidingen, maar je bent al aangenomen in Degene die de machten van het kwaad heeft
overwonnen. De duivel probeert je te misleiden, maar verheug je: hij kan je niet vernietigen, want je
bent aangenomen in Hem die de kop van satan heeft vermorzeld. Wees verzekerd van deze heerlijke
waarheid: zelfs de verheerlijkte zielen in de hemel zijn niet méér aangenomen dan jij. Ook zij zijn
enkel aangenomen in de Geliefde, en jij bent hier op aarde op precies dezelfde wijze aangenomen in

Christus.

Gebed: Vader God, ik dank U dat ik ben aangenomen in de Geliefde Heere Jezus Christus, niet door
wat ik doe, maar door wat Hij heeft gedaan. Help me om elke dag te rusten in die zekerheid en te

leven in de vreugde van deze waarheid. Amen.
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