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AANDACHT VOOR ÉÉN DING

Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone paarlen zoekt; dewelke,

hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had, en kocht dezelve.

Mattheüs 13:45-46

Een vroegere filosoof heeft eens gezegd: ‘Als de zonnestralen door een vergrootglas gebundeld

worden en op één plaats samenvallen, veroorzaken die brand; zo zullen ook onze gedachten als die

op één voorwerp geconcentreerd worden, ons hart verwarmen en tenslotte de waarheid daarin

branden.’ Er zijn vele lichtstralen, maar zij zijn verspreid. Er valt maar een beetje licht op veel

dingen, terwijl wat we nodig hebben een grote waarheid is, waarop zoveel licht valt dat die in ons

hart gebrand wordt, zodat de ziel in vuur en vlam zal komen te staan. Dit is het gebrek in veel

levens: ze verdelen hun aandacht over tal van dingen, terwijl ze, als ze slechts aandacht aan één

ding zouden besteden, een veel rijker leven zouden hebben, in het heden bekend zouden zijn en in

de toekomst geëerd zouden worden.
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