AANBIDDING

Deze zal groot zijn. Lukas 1:32

Christus is groot in Zijn toebereidingen. Hij bereidt een grote hemel voor Zijn volk. Die hemel zal
bestaan uit grote bevrijding, grote vrede, grote rust, grote vreugde, grote overwinningen, grote
heerlijkheid. Hij bereidt voor Zijn verlosten geen kleine hemel, geen karig feestmaal. Hij is een groot
Schepper, en Hij schept een groot paradijs, waarin een grote schare voor eeuwig en altijd volkomen
zalig zal wezen. ‘Hij zal groot zijn’, groot in de zaligheid van Zijn ontelbare uitverkorenen. Als wij
eenmaal binnen de paarlen poorten zijn, en in de gouden straten wandelen, zullen wij zien dat Hij
groot zal zijn; wij zullen Hem grootmaken en verheerlijken voor de heilige engelen. ‘Hij zal groot
zijn.” Wij zullen met Maria zingen: ‘Mijn ziel maakt groot de Heere; en mijn geest verheugt zich in
God, mijn Zaligmaker.” Hij zal groot zijn, als Hij Zijn uitverkorenen rondom Zich zal vergaderen, als al
de verlosten door Zijn bloed in Zijn paleis zullen bijeenkomen om Hem te aanbidden. Hoe heerlijk
zal het wezen als Hij gezien zal worden als het middelpunt, terwijl uit het Noorden en het Zuiden,
uit het Oosten en het Westen een grote schare verlosten zal komen. Zij zijn allen verheerlijkt door
Zijn heerlijkheid, zij zullen Zijn troon omringen en zich voor de Zoon van God buigen, en uitroepen:
‘Halleluja’, terwijl zij Hem aanbidden. Hoe heerlijk zal het wezen wanneer allen Hem zullen loven, als
ieder hart zal overvloeien van aanbiddende liefde, als iedere tong Zijn lof zal verkondigen. Dan
zullen er geen wanklanken meer gehoord worden, maar ontelbare menigten zullen als één man de
Heere, Die zij liefhebben, aanbidden! Het liefelijk reukwerk van hun aanbidding stijgt op voor de
troon. O, die heerlijke, majestueuze uitroep: ‘Halleluja, halleluja! De Heere, God almachtig regeert,
en Zijn Zoon is verhoogd om met Hem te zitten op Zijn troon voor eeuwig en altoos.’ Voorwaar, Hij
zal groot zijn. O zondaar, maak Hem groot door op Hem te vertrouwen! Kind van God, maak Hem
groot door naar Hem te verlangen. Kom tot Hem met grote honger en grote dorst, en zeg: ‘Hij is
mijn spijze, mijn drank; Hij is mijn leven, mijn alles.” En laat uw geest leven door aanbidding. Stem uw
hart en uw mond tot dit ene lied: ‘Halleluja, halleluja. Hem, Die ons heeft liefgehad en voor ons

gestorven is en opgewekt is, zij lof, eer en heerlijkheid, van nu aan tot in eeuwigheid.’
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