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AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON

Aan De Voeten Van De Meester | 1 juli

Onderwijs de kinderen

Komt, gij, kinderen! hoort naar mij! ik zal u des Heeren vreze leren Psalmen 34:11

Kinderen kunnen de leer van het zoenoffer goed begrijpen: het was de bedoeling, dat het een

Evangelie zou zijn zelfs voor de jongsten. Het Evangelie van de plaatsvervanging is eenvoudig,

Hoewel het een verborgenheid is. Wij mogen niet tevreden zijn, voordat onze kleinen het voor hen

volbrachte offer kennen en erop vertrouwen. Dit is een wezenlijke kennis, en de sleutel tot elk

ander geestelijk onderwijs. Laten onze lieve kinderen het kruis leren kennen, dan zullen zij goed zijn

begonnen. Door alles wat zij hebben geleerd kunnen zij dit verstaan, en dan zullen zij een goed

fundament hebben gelegd. Dit zal u noodzaken het kind zo’n behoefte aan een Zaligmaker te leren

kennen. U moet u aan deze noodzakelijke taak niet onttrekken. Vlei het kind niet met een

bedrieglijke onzin over zijn natuur, die goed zou zijn, en moet worden ontwikkeld. Vertel hen, dat zij

wedergeboren moeten worden. Vrolijk hen niet op met het verzinsel van hun onschuld, maar laat

hen hun zonden zien. Noem de kinderzonden, waartoe zij geneigd zijn, en bid de Heilige Geest, dat

Hij hen in hun hart en geweten overtuigt. Behandel de jonge mensen op vrijwel dezelfde manier,

zoals u dat met de ouden zou doen. Wees doortastend en eerlijk jegens hen.
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