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AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON

Aan De Voeten Van De Meester | 3 februari

Weggevaagde spinnenwebben

Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus

Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik

Christus moge gewinnen. En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de

wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het

geloof; FILIPPENZEN 3:8-9

Op je voorhoofd is een kroon van eigen-gerechtigheid, en die zal naar beneden moeten komen. Je

bent bedekt met mooie kledingstukken van je eigen goede daden; doe ze uit, broeder. Ze zijn

allemaal zonder verdienste in de ogen van God totdat je in Zijn Zoon hebt gelooft. Alles wat je hebt

gedaan en alles wat je denkt dat je hebt gedaan, zijn slechts spinnenwebben die moeten worden

weggevaagd. Daar is de poort waar de zondaren doorheen moeten en je moet door dezelfde poort

gaan. Er is geen privé pad gemaakt voor een heer zoals jij; er is geen koninklijke weg naar de hemel,

behalve die ene koninklijke weg die geopend is voor de grootste der zondaren. Buig, meneer Trots!

Hier is een mens die geboren is uit christelijke ouders, en misschien heeft hij geluisterd naar de

leugenachtige woorden van deze tijd, die zegt: “Kinderen geboren uit christelijke ouders hebben

geen bekering nodig; er is van nature iets goeds in hen.” Ik zeg u, heren, dat ik voor de kinderen van

vrome ouders begin te beven, want ik denk dat zij meer kans lopen bedrogen te worden dan wie

dan ook; zij denken vaak bekeerd te zijn terwijl zij dat niet zijn, en zij worden tot de sacramenten

toegelaten terwijl zij niet wederom geboren zijn. In plaats van op te scheppen over hun christelijke

ouders, wat een groot voorrecht is, moeten zij eraan denken dat de wedergeboorte niet doormiddel
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van bloed, noch door geboorte, noch door de wil van de mens, maar van God is; en op hen, net als

op alle anderen, zijn de woorden van Christus van toepassing: “Gij moet wedergeboren worden.”
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