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komt, koopt en eet

Gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Jesaja 55:1

Dit is de mens die geroepen wordt hemelse wijn en melk te kopen. Wenst u een meer uitgewerkt
portret van hem? Slaat dan het eenentwintigste vers van het veertiende hoofdstuk van Lucas’
Evangelie op, waar wij lezen dat iemand die een groot avondmaal voor genodigden bereid had, tot
zijn dienstknecht zegt: ‘Ga haastelijk uit in de straten en wijken van de stad, en breng de armen,
verminkten, kreupelen en blinden hierin.’ Deze mens is zo arm dat hij geen brood kan kopen, zo
verminkt dat hij het niet kan gaan halen, zo kreupel dat hij niet staan kan om het aan te nemen, zo
blind dat hij het niet zien kan, en juist dezulken werden aan de koninklijke genadedis gebracht.
Indien u een andere fotografie wilt zien, sla dan Openbaringen drie vers, zeventien en achttien op:
‘Gij weet niet dat u bent ellendig en jammerlijk, en arm, en blind, naakt.’ Dit portret is door Johannes
genomen, die het oog van een arend had en diep in de innerlijke ellende van het hart zag. Tot die
ellendigen en armen en blinden en naakten zegt de Heere: ‘Ik raad u dat u van Mij koopt goud,
beproefd komende uit het vuur, opdat u rijk mag worden, en witte klederen, opdat u mag bekleed
worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde, en zalf uw ogen met ogenzalf,

opdat u zien mag.’
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