AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

Aan De Voeten Van De Meester | 31 december

Werken op zondag

En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij Hem te doden, omdat Hij deze dingen op de
sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook. Johannes 5:16

-17

Ik wil Gods volk oproepen om het volgende te doen, ga en verkondig het Evangelie. Mijn wens voor
deze gemeente is grotendeels vervuld. Op zondagavond mis ik veel van onze vrienden, en daar ben
ik blij om. Ze zijn namelijk op pad om te preken en les te geven. Ze geven les op scholen en werken
op zendingsposten of doen allerlei andere heilige diensten. Dat zouden jullie eigenlijk allemaal
moeten doen als jullie van de Heere houden. Eet op de Sabbat één keer een goede maaltijd en ga
dan de rest van de zondag aan het werk. Prijs God met je mond en houd het tweesnijdend zwaard in
je handen. Voer strijd tegen onwetendheid, tegen ondeugd, tegen dronkenschap, tegen ontrouw en
allerlei andere soorten zonde, want dat is de beste manier om de Allerhoogste te verheerlijken. Zorg
ervoor dat je het tweesnijdende zwaard van Gods Woord in je hand houdt totdat de laatste zondaar

gered is en prijs God dan voor eeuwig met je mond.

In één jaar door de Bijbel: Maleachi 1-4
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