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AAN DE VOETEN VAN DE MEESTER

Aan De Voeten Van De Meester | 29 december

Neem uw zwaard op

Neemt het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. Efeze 6:17

We moeten er niet op hopen dat we de overwinning behalen door neutraal te blijven of door een

wapenstilstand te tekenen. We zijn verplicht om te blijven strijden. We moeten niet proberen ons

geliefd bij de tegenpartij te maken, door aan zijn bijeenkomsten of feestmaaltijden deel te nemen.

Zulke orders worden niet gegeven. We moeten onze wapens ter hand nemen en uittrekken in de

strijd. U er niet van uitgaan dat u de overwinning toevallig zult behalen. Nog nooit is iemand door

een gelukkig toeval zalig geworden. Door zorgeloosheid kan ontzettend veel beschadigd worden,

maar het tegenovergestelde, de overwinning, kan er niet mee bereikt worden. Als wij “Gods water

over Gods akker laten lopen” effenen wij de weg naar het verderf. Het is niet Gods opdracht om stil

en rustig te zijn en de zaken licht op te nemen. We moeten daarentegen altijd bidden en waakzaam

zijn. De essentie van onze tekst is: “Neem het zwaard! Neem het zwaard!”. Dat betekent dus niet dat

we moeten praten, redeneren, onderhandelen of compromissen sluiten. Als een donderstem klinkt

het: “Neem het zwaard!”. De stem van de Bevelhebber klinkt luid als een bazuin en roept ons toe:

“Neem het zwaard!”. Een christen is alleen gehoorzaam aan de tekst als hij openlijk, beslist, duidelijk

en moedig het zwaard ter hand neemt. We moeten met het zwaard in de hand de weg naar de

hemel inslaan.

Steun Ons

DELEN

https://charlesspurgeon.nl/neem-uw-zwaard-op/
https://charlesspurgeon.nl/donatie/
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