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Wonderbaarlijk

Maak Uw weldadigheden wonderbaar. Psalm 17:7

Toen God Zijn volk had uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, wilde Hij toen Zichzelf
geven? Nee, niets is minder waar! Hij wilde ons niet alleen deze wereld geven. Zijn voorzienigheid,
alle zegeningen en de nieuwe wereld met al haar glorie. Naast dat alles wilde Hij Zijn eigen Zoon
geven om voor ons te sterven. Terecht schreef de apostel Johannes: “Hierin is de liefde, niet dat wij
God liefhebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn eigen Zoon gezonden heeft om onze
zonden te verzoenen.” Christus stierf niet voor ons toen wij rechtvaardig waren. God had ons lief
toen wij nog zondaren waren, toen stierf Christus voor ons. Toen wij nog krachteloos waren stierf
Christus voor de goddelozen. Jesaja had het geheimenis al lang geleden verklaard: “Het behaagde de
Heere Hem te verbrijzelen. Hij heeft Hem krank gemaakt.” U houdt van uw kinderen. Het is vaak nog
erger om een kind te verliezen, dan om te sterven. Kunt u zich een beetje indenken hoe groot de
liefde van de Vader moet zijn geweest, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, zodat u zou
leven door Hem?! Blijf eens wat langer stilstaan bij deze geweldige waarheid, beste vrienden, en
vraag de Heilige Geest u te leiden zodat u de hoogte, de diepte, de lengte en de breedte ervan

beseft, want mij schieten woorden tekort om over het wonder te spreken.
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